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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel I: Geloof en strijd 

  
Deel 3 

  
  

HET NATIONAALSOCIALISTISCHE IDEE 
  
Het is een van de moeilijkste zaken ooit om het nationaalsocialistische idee onder 
woorden te brengen:  
    
"Het nationaalsocialisme is de wil om te leven van een volk, belichaamd in 
een partij."  
    
Ik zou het hoofdstuk eigenlijk met deze zin kunnen afsluiten, want hij zegt de 
essentie. Deze definitie bevat al de ideeën van Volksgemeinschaft, autarkie en 
planeconomie, van Groot-Duitsland, van ras en Lebensraum. Voor de 
nationaalsocialist zijn programma's geen dogma's, maar overlevingsmiddelen die 
maar één doel dienen: 
    
De toekomst van het Duitse volk en het blanke ras veiligstellen!  
    
Als ik nu echter een uiteenzetting geef van de hele nationaalsocialistische idee, 
dan benadruk ik meteen dat ik geen nieuw dogma wil creëren of het programma 
van de NSDAP wil herschrijven. Evenmin wil ik een geschiedenis van de 
ideologie ontwikkelen die zich beperkt tot de periode 1920 - 1945, maar ik betrek 
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de lange periode van het verbod en de gevolgen van de huidige 
nationaalsocialistische beweging in mijn overwegingen. 
    
Centraal in het nationaalsocialistische idee staat de kennis van de 
Volksgemeinschaft. Volk is het numeriek grootste natuurlijke systeem waaraan we 
nog steeds een spontane loyaliteit kunnen voelen, het gevoel "erbij te horen". Er is 
een natuurlijke ontwikkeling van dit saamhorigheidsgevoel, van de kleinste 
organische cel van de menselijke gemeenschap - de familie - naar de clan, het 
dorp, de stad, de regio, en uiteindelijk naar het volk. Als deze natuurlijke structuur 
van een volk aanwezig en intact is, is dit volk gelukkig, heerst er een gevoel van 
vertrouwen en zelfverzekerdheid, worden zelfs slechte tijden snel en in principe 
pijnloos overwonnen. Alleen omdat het nationaalsocialisme erin slaagde de 
Volksgemeinschaft te creëren en vorm te geven, kon het de hele wereld zes jaar 
lang vastberaden weerstand bieden. De nationaalsocialistische staat viel niet uit 
elkaar en er was geen volksopstand tot de laatste minuut. Pas met de duidelijke 
militaire nederlaag stortte het volk in, uitgeput door het spervuur van bommen, 
terreur en leugens. Sinds het begin van de industriële revolutie werd dit gevoel 
voor het volk en het vaderland, de wetenschap dat men deel uitmaakte van het 
nationale geheel, steeds meer begraven. Het leefde nog tot het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog en droogde toen op. 
    
Het gevoel van verbondenheid met de directe leefkring ging ook verloren, omdat 
de mobiliteit toenam en de lelijkheid van de moderne steden zulke gevoelens niet 
eens toeliet. De uitgebreide familie viel uiteen en vandaag de dag wordt zelfs het 
kerngezin niet meer als modern beschouwd. Alle fundamenten waarop een 
gezonde staat kan rusten zijn verzwakt of wankelen onder de slagen van duistere 
krachten. Want dit zijn zeker niet alleen onvermijdelijke ontwikkelingen van een 
geavanceerde industriële samenleving; dit verval van natuurlijke 
ordeningsmechanismen wordt bevorderd en deels gestuurd door een verborgen 
vijand van de wereld, waarover later meer. Het verval van de natuurlijke orde is 
iets dat we onpartijdig kunnen observeren. Er hulpeloos over klagen, zoals 
gebruikelijk is in burgerlijke kringen, is onzin; het negeren, zoals de völkische 
geleerden van het nationale kamp graag doen, is domheid.  
    
We kunnen ons niet, zoals bepaalde autoritaire onderwijsdictaturen, vestigen op de 
overblijfselen van deze fundamenten en regeren met een pistool in de vuist! We 
willen het verlangen naar een natuurlijke en veilige orde, dat overal voelbaar is, 
gebruiken om deze fundamenten opnieuw te creëren. We willen iets nieuws 
creëren, niet de overblijfselen van het oude beheren! We zijn dus niet gefixeerd op 
de staat en zijn vorm (autoritair), maar ons idee is gericht op het hele volk, is 
totalitair. 
    
Het nationaalsocialisme ziet zichzelf als een völkisch, niet als een autoritair 
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wereldbeeld, het is dus ook revolutionair en niet conservatief! Het 
nationaalsocialisme is een eigenaardige mengeling van elitebewustzijn en 
massabeweging. De twee sluiten elkaar eigenlijk uit, en toch vinden we hier 
slechts een van de vele schijnbare tegenstellingen die het nationaalsocialisme in 
staat stellen zijn unieke slagkracht en dynamiek te bereiken. Het feit dat binnen de 
nationaalsocialistische beweging mensen niet van hetzelfde soort zijn, maar van 
gelijke waarde, dat van basisschoolleerling tot student iedereen elkaar respecteert 
en eerbiedigt, dat we geen trots op status kennen, maar alleen onvoorwaardelijke 
kameraadschap, dat daarom - kortom - de komende nationale gemeenschap al 
voorgevormd is in de nationaalsocialistische beweging, dat is wat deze beweging 
zo aantrekkelijk maakt voor jongeren en voor hen die het gevoel hebben dat er iets 
ontbreekt in hun leven. Maar dit verklaart ook een ander principe van de 
beweging:  
    
De nationaal-socialistische beweging eist de enige en onbeperkte macht op in 
Duitsland!  
    
Dat was gisteren net zo waar als vandaag en morgen. Het nationaalsocialisme is 
geen partij die aan de macht wil komen om een of ander programma uit te voeren, 
maar het belichaamt in zichzelf een komende gemeenschap die zich of helemaal 
laat gelden of helemaal niet. Het was de tragedie van het nationaalsocialisme dat 
Adolf Hitler dit niet kon bereiken, maar een pact sloot met de reactie en Ernst 
Röhm opofferde. De nationaalsocialistische revolutie mislukte niet in 1939 bij het 
uitbreken van de oorlog, niet in Stalingrad en niet op de dag van de 
onvoorwaardelijke overgave, ze mislukte door het afzweren van de Tweede 
Revolutie en het zinloze offer van de trouwste nationaalsocialisten op 30 juni 
1934!  
    
Dit principe moet vandaag nog steviger worden verdedigd dan toen. 
Nationaalsocialisten houden zich aan de wetten van de democratie, maar ze maken 
er geen geheim van dat ze geen enkele oppositie zullen toestaan als ze zelf aan de 
macht zijn. Oppositie tegen het nationaalsocialisme is oppositie tegen het volk en 
dus verraad tegen het volk! 
    
Een partij die voor zichzelf de onbeperkte en enige macht in de staat opeist, die 
voor zichzelf het recht opeist om de toekomstige staat al in de tijd van de strijd in 
de takken van de beweging vorm te geven, zo'n partij heeft een speciaal 
organisatieprincipe nodig. Anders dan alle andere partijen zijn de taken die de 
nationaalsocialistische beweging zichzelf stelt:  
 Het verzoenen van alle stromingen, klassen en standen van het volk binnen 
zichzelf, het winnen van het hart van het volk, het opvoeden van dit volk en het 
vormen van het model van het nieuwe Rijk al in de gelederen van de beweging. 
Om dit alles te kunnen bereiken, creëerde Adolf Hitler ooit voor zijn beweging - 
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de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij - het Führerprinzip, het principe 
van het selecteren van de besten, van persoonlijke initiatieven en 
verantwoordelijkheid, van discipline en orde. Het is een in essentie militair 
principe dat zich al duizenden jaren bewijst in de grootste uitzonderlijke situatie 
waarmee mensen en naties geconfronteerd kunnen worden: Oorlog.  
    
Zelfs de democratische staat doet geen afstand van dit principe als het gaat om de 
militaire sfeer. Maar geloven de democraten echt dat de problemen van vrede 
kleiner zijn dan die van oorlog, dat daarom het anonieme principe van 
meerderheidsbesluitvorming, dat ze verkiezen boven het leidersprincipe als 
"beter", hier niet op zijn plaats is? Zo niet, waarom "democratiseren" ze het leger 
dan niet zoals ze de politiek hebben "gedemocratiseerd"? Wat een beangstigende 
en hypocriete inconsistentie! 
    
Ik vind het principe van de militaire leider superieur aan de onverantwoordelijke 
willekeurige beslissingen van de democratie en roep op tot de overdracht ervan 
naar de staatssfeer. Dat is eerlijk en consequent. De democraten daarentegen 
zeggen dat meerderheidsbesluiten een heilig en beproefd ordeningsprincipe zijn 
dat onschendbaar moet zijn. Tegenstanders van dit principe worden vervolgd en 
gevangen gezet, maar ze zouden er nooit van dromen om hun eigen leger of politie 
te leiden volgens deze heilige principes. 
    
Ik vraag het jullie democraten serieus: 
    
Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de militaire sfeer en het beheer van een 
nationale economie, die u zo graag "democratiseert"? Denkt u dat het 
gemakkelijker is om een leger te leiden dan een staat? Of weet u maar al te goed 
dat bijna niemand van u aan de voerbak zou kunnen blijven zitten als u zelf de 
verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor uw verkeerde beslissingen? Bent u 
niet bang dat al uw zielige diletantisme aan het licht zou komen als u zich niet 
langer zou kunnen beroepen op besluiten van kiezers, bestuursvergaderingen of 
fractiebesluiten, maar het volk eerlijk in de ogen zou moeten kijken? Jullie weten 
niet meer wat het volk beweegt, jullie spreken niet meer tot de mensen maar tot 
televisielenzen, jullie spreken niet meer jullie eerlijke mening maar maken de 
sympathie van de onwetenden het hof! Jullie democraten zijn de meest walgelijke 
wezens die ooit een natie hebben geleid! De jongeren in de gelederen van de 
nationaalsocialistische beweging voelen dit aan en spugen op jullie! 
    
Natuurlijk bestaat er niet zoiets als een perfect ordeningsprincipe en het 
nationaalsocialistische Führer-principe in het bijzonder heeft te kampen met één 
grote moeilijkheid: het kweken van een capabele leiderschapselite. 
    
Sinds de dood van Adolf Hitler is er niet langer "de" Führer. Na de oorlog waren 
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er alleen imitaties van de Führer, vervormde beelden van hun eigen ijdelheid! De 
nationaalsocialistische ondergrondse organisatie, de NSDAP/AO (Auslands- und 
Aufbauorganisation der NSDAP), verklaart dat sinds de dood van Adolf Hitler 
niemand meer aanspraak kan maken op het gezag dat van nature bij de Führer 
hoorde op basis van zijn genialiteit, dat politiek leider zijn betekent dat je meer 
verantwoordelijkheid draagt, meer prestaties levert en meer offers brengt dan 
anderen. 
    
In de gelederen van de NSDAP/AO wordt het Führer-principe het zuiverst 
gerealiseerd, misschien zelfs beter dan in het Derde Rijk. In de gelederen van deze 
ondergrondse beweging is een militante elite aan het ontstaan, die misschien 
binnenkort de verantwoordelijkheid op zich zal moeten nemen voor ons volk, voor 
wie deze strijders vandaag de dag nog steeds door de gevangenissen van de 
bezettingsrepubliek gaan. Hier wordt een nieuw type mens gecreëerd dat niets, 
maar dan ook niets te maken heeft met de corrupte, verantwoordelijkheidsschuwe 
"hoogwaardigheidsbekleders" van de West-Duitse rompstaat. De nieuwe meesters 
zullen hard zijn, trots op hun overtuigingen en op de offers die ze hebben moeten 
brengen; ze zullen van hun volk houden en het niet verraden; ze zullen armoede en 
wanhoop kennen, maar geleerd hebben dat de wil alles overwint. Ze zullen 
gestaald zijn door de vervolgingen, ze zullen hun tegenstanders kennen en 
confronteren: ZIJ ZIJN HET NIEUWE DUITSLAND! 
    
Het nationaalsocialistische idee van de Volksgemeinschaft bevat een heel ander 
idee van revolutie dan de democratie ooit had en het bolsjewisme nog steeds 
vertegenwoordigt. Als wij nationaalsocialisten het over revolutie hebben, gaat het 
niet over lukrake slachtpartijen, niet over bloedbaden en het vereffenen van oude 
rekeningen, maar over een volledig nieuw begin, over de verzoening van alle 
Duitsers in een Duitse staat. De nationale opstand van 30 januari 1933 ging 
voorbij zonder dat er ook maar één ruit sneuvelde. Het was zeker een van de 
krachtigste revoluties in de wereldgeschiedenis, maar zeker ook de minst bloedige 
- niet te vergelijken met de bloedschuld van de democraten van 1789 of de 
bolsjewistische Oktoberrevolutie van 1917!  
    
Dit principe geldt ook voor de huidige nationaalsocialistische beweging. Onze 
Tweede Revolutie zal een groot verzoeningsaanbod zijn dat alle Duitsers omvat! 
Een algemene amnestie zal de gevangenissen leegmaken, iedereen zal de kans 
krijgen zich te bewijzen in de nieuwe staat van alle Duitsers - zowel de 
voormalige misdadigers als de politieke tegenstanders van gisteren. Pas als dit 
vertrouwen is beschaamd, zullen ze toeslaan, zoals alleen nationaalsocialisten 
kunnen toeslaan: Snel, hard, genadeloos en grondig!  
    
Misdaad zal met kracht worden onderdrukt, hoge en nationale verraders 
doodgeschoten, anti-Duitse krachten bestreden. Een nieuw, revolutionair 
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rechtssysteem zal de plaats innemen van de burgerlijke rechtspraak en zal, in 
overeenstemming met de statuten van het Volksgerechtshof, geleid worden door 
slechts één principe: 
    
WAT GOED IS, IS GOED VOOR HET DUITSE VOLK! 
    
Natuurlijk hebben wij nationaalsocialisten geleerd van de nederlaag van 1945. We 
weten nu dat we verloren hebben omdat we er in de nationale waanzin van 1933 
geen rekening mee hielden dat er nog een beslissende tegenstander in leven was: 
de reactie!  
    
Het was de reactie die uiteindelijk het nationaal-socialisme versloeg, de 
overwinning in de wereldoorlog onmogelijk maakte door een afgrond van verraad 
en zo het Duitse volk in de grootste catastrofe van zijn recente geschiedenis dreef: 
De ineenstorting. 
    
In de harten van jonge nationaalsocialisten brandt vandaag de haat tegen de 
reactie, tegen die kliek van burgerlijke conservatieven die zich zo handig weten 
aan te passen en die zelfs na een hernieuwde overwinning opnieuw de gelederen 
van de beweging zullen binnenstromen, om haar vervolgens de afgrond in te 
duwen als het geluk dreigt te keren. Dit mag niet meer gebeuren; duizenden jonge 
strijders die weten wat er op het spel staat, staan voor deze eed!  
    
Wij nationaal-socialisten zullen deze groep niet langer vertrouwen, niet langer van 
hun diensten gebruik maken. De bourgeoisie hoort thuis op de mesthoop van de 
geschiedenis - maar de toekomst is aan de revolutionairen! Wij allemaal, 
nationaalsocialisten, Duitse patriotten en vrijheidsstrijders, belijden het idee van 
de Tweede Revolutie. Dat de Duitse vrijheidsbeweging het bolsjewisme kan 
verpletteren, hebben we in 1933 bewezen; dat ze ook de reactie zal overwinnen 
om de Duitse revolutie te voltooien, dat is de erfenis van Ernst Röhm, die de 
vrijheidsstrijders van de nieuwe generatie zullen vervullen. 
    
Nationaal socialisten zijn socialisten, d.w.z. ze zoeken een nationale Duitse weg 
naar een socialistische gemeenschap. Daarom streven ze naar een samensmelting 
van de twee grote revolutionaire stromingen van onze tijd - de samensmelting van 
nationalisme en socialisme. Zolang burgerlijke nationalisten en revolutionaire 
socialisten tegenover elkaar staan als onverzoenlijke vijanden, zal het 
kapitalistische systeem deze vijandschap gebruiken om te overleven. Alleen een 
revolutionaire beweging die gebruik maakt van het explosieve karakter van de 
nationale kwestie en die krachtig opkomt voor de belangen van de achtergestelden, 
zal dit systeem overwinnen. Socialisme is geen klassenstrijd. Socialisme is de 
gemeenschappelijke strijd van alle klassen en standen van een volk voor een 
fatsoenlijk leven! 
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De problemen van de toekomst zijn enorm. Ze kunnen alleen worden opgelost 
als iedereen de handen ineenslaat 
:     
De ondernemer en de arbeider, de student en de leerling, de werknemer en de 
boer, verenigd door de stalen band van één enkele, allesomvattende beweging, 
waarvan de experts echte oplossingen zoeken en van problemen geen lijm 
maken. De arbeidskrachten van een natie van 80 miljoen, hun inventiviteit, 
hun ijver, ingezet in het belang van alle Duitsers - dat is Duits socialisme!  
    
De marxisten vermoeden dat de duivel van het kapitalistische systeem het 
privébezit van de productiemiddelen is. Ze nationaliseren en denken zo het 
probleem te hebben opgelost, een betere toekomst te hebben helpen 
doorbreken. Maar in wezen blijft alles hetzelfde:  
    
Grondstoffen zijn duur en schaars, mensen hebben geen zin om te werken, een 
enorm planningsapparaat neemt dure verkeerde beslissingen, economische 
problemen veranderen in permanente crises. Geen enkele door marxisten 
geleide economie is capabeler gebleken dan de kapitalistische systemen van 
het Westen. Velen concluderen dat het kapitalisme het beste is en accepteren 
nederig de crises. 
    
Ben je echt alles vergeten?  
    
Dat het nationaal-socialisme in slechts twee jaar tijd zes miljoen werklozen 
van de straat haalde; dat er geen stakingen waren en de Duitse arbeider 
desondanks voor het eerst een gelijkwaardig burger was en niet langer een 
uitgebuite proletariër; dat de ondernemers eigenaar bleven van hun fabrieken 
en een centrale leiding en sturing van de economie desondanks voor 
rechtvaardigheid zorgde; dat arbeiders voor het eerst in groten getale naar het 
buitenland konden reizen, dat de sociale voorzieningen voorbeeldig waren, dat 
alle beroepen werden gerespecteerd en dat niemand op anderen neerkeek 
omdat ze zogenaamd ondergeschikt werk deden; dat prestaties telden, niet 
diploma's van schoolverlaters; dat de Duitse economie op volle toeren draaide 
en er toch geen buitenlandse arbeiders nodig waren; dat Duitsland 
onafhankelijk was van de kapitalistische wereldeconomie en het toch goed 
ging met iedereen; zijn jullie dat allemaal vergeten, Duitsers? Dat was het 
Duitse socialisme, de prestatie van slechts zes jaar vrede van een nationaal-
socialistische staat! 
    
Ik ben geen theoreticus en dat wil ik ook niet zijn. Het is niet mijn bedoeling 
om een inleiding te geven in de nationaalsocialistische economie. Toch wil ik 
kort een paar punten belichten die de ontwikkeling van een 
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nationaalsocialistische economie vormen. Het kernpunt is het idee van de 
corporatieve staat. Het nationaalsocialisme ontkent het bestaan van verschillende 
lagen en klassen en hun verschillende belangen niet. Het volgt echter niet de 
stelling van het marxisme dat uiteindelijk slechts twee klassen, de bourgeoisie en 
het proletariaat, tegenover elkaar moeten staan en met elkaar moeten vechten. Het 
volgt ook niet het kapitalistische argument dat de strijd van allen tegen allen, het 
zogenaamde "vrije spel van krachten", automatisch moet leiden tot de beste en 
meest rechtvaardige oplossing. 
    
Het nationaalsocialisme acht een algehele controle van de economie onontbeerlijk 
om te voorkomen dat dure verkeerde beslissingen uit de hand lopen, om te 
voorkomen dat volledig nutteloze dingen worden geproduceerd terwijl andere niet 
worden geproduceerd omdat het financieel niet lonend zou zijn. Om algehele 
controle mogelijk te maken moet het nationaal-socialisme een einde maken aan 
het "vrije krachtenspel", de huidige economische chaos. Alle reeds bestaande 
beroepsverenigingen en belangengroepen zullen worden opgenomen in grote 
instellingen georganiseerd volgens objectieve lijnen, de corporaties, waarin 
werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van de nationaalsocialistische 
beweging gelijkelijk vertegenwoordigd zullen zijn. In de toekomst zullen 
medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid van de individuele burger 
plaatsvinden via deze corporaties, niet langer via partijen die elkaar bestrijden en 
in de weg staan. 
    
Mensen worden niet geboren in partijen, maar worden geboren in een gezin, 
groeien op in een stad, een dorp, een regio en brengen het grootste deel van hun 
leven door op hun werkplek. Dit zijn de natuurlijke organismen van een 
samenleving waarin het individu zijn zegje kan en moet doen. Partijen zijn iets 
onnatuurlijks, verdeeldheid zaaiend. Ze zijn anachronistisch! Het is echter via 
deze bedrijven dat de planning en controle van de hele nationale economie 
plaatsvindt. De sleutel tot het marxistische economische beleid is het eigendom 
van de productiemiddelen. De planningschaos in de communistische staten is 
voldoende bewijs voor de onjuistheid van dit idee. 
    
De sleutel van het kapitalistische economische beleid is het "vrije spel van 
krachten". De groeiende crisis van de westerse economie ontkracht ook dit idee. 
De sleutel van het nationaalsocialistische economische beleid is daarentegen de 
macht om over de productiemiddelen te beschikken. Dit betekent dat de 
ondernemer in kwestie zich moet onderwerpen aan de planningsbeslissingen van 
de staat, die in onderling overleg in de bedrijven zijn uitgewerkt, en dus niet 
langer de vrije beschikking heeft over zijn productiemiddelen, maar hij blijft de 
eigenaar, dus hij blijft er belang bij hebben om goed en goedkoop te werken om 
goed te kunnen verdienen.  
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Dat is ons oplossingsmodel, het Duitse socialisme:  
    
Economische planning die een privaat georganiseerde nationale economie de kans 
blijft geven om zich vrij te ontwikkelen - binnen het kader van 
staatsplanningsbesluiten. Alleen als de ondernemer over de schreef gaat, kan in 
uitzonderlijke gevallen een overheidscommissaris worden aangesteld, na overleg 
met zijn bedrijf. In ieder geval blijft privébezit intact; het is de motor van een goed 
functionerende nationale economie. Een nationale economie die op deze manier is 
opgebouwd zorgt ervoor dat alle onderdelen van het nationale leven in één richting 
kunnen worden gestuurd. 
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